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Zells aan de telefoon straalt de Haagse
Tika Stardust ‘een stukje liefde’ uit.

n dit interview, noodgedwongen telefonisch
vanwege de coronacrisis, vertelt ze mij over haar
bijzondere werk dat haaks staat op het vermijden
van persoonlijk, laat staan fysiek contact.
Tika (1961) is zel{standig sociaal-erotisch dienstverlener
voor mensen met een beperking die een intieme of
seksuele wens hebben. Hoewel de doelgroep waarmee
Tika werkt heel divers is, variérend van overwegend
mannen tot een enkele vrouw en van psychisch of
verstandelijk tot ernstig fysiek beperkt, hebben deze
mensen één ding gemeen: een hoogstpersoonlijke
intieme wens. Tika biedt hun dit stukje liefde, inmiddels
al zo'n zeventien jaar.

‘Tijdens mijn HBO Maatschappelijk Werk kwam ik terecht
bij een woonproject van mensen met een beperking.
Velen van hen misten intimiteit en seksualiteit in hun
leven. Sommigen waren hun leven lang al gehandicapt

en maakten het gemis in hun hoofd misschien te groot.
Anderen die juist op latere leeftijd gehandicapt werden,

raakten soms gefrustreerd door het gemis.” In een tijd
waarin de reguliere zorg kampt met tekorten, ten koste
van persoonlijke aandacht voor en contact met cliénten,
besloot Tika via een bemiddelingsbureau mensen te gaan
bezoeken met een intieme wens. Haar inkomen wordt
nu gevormd door haar sociaal-erotische dienstverlening.
‘Ik merkte al snel dat ik de mensen die ik bezocht een

goed gevoel kon geven. Dat vond ik heel fijn.

Voelsprieten

‘Wat ik doe is zo divers. Sommige mensen zijn gebaat bij
intimiteit of knuffelcontact, andere mensen missen de
fijne motoriek, en weer anderen beschikken gewoonweg
niet over de spierkracht of spierwerking om zichzelf aan
te raken. Het gaat om een heel grote groep.’ Tika komt
alleen bij mensen die ernstig beperkt zijn. ‘Door mijn
achtergrond in de zorg heb ik ervaring met bijvoorbeeld
tilliften of incontinentiemateriaal. Daarnaast kan ik de tijd
nemen om te ontdekken wat iemand wil en wat er moge-
lijk is. Die ruimte is er vaak, ook letterlijk, niet binnen de
reguliere prostitutie.

Als mensen Tika vragen wat haar drijft om dit werk te
doen, vindt ze het lastig om dat precies te verwoorden.
‘Soms denk ik: het is zo gelopen. Al jong had ik met de
negatieve kanten van ‘liefde’ te maken, maar ik ben geen
slachtoffer van mijn verleden. Ik denk wel dat mijn
verleden mij voelsprieten heeft gegeven om liefde en
intimiteit aan te voelen en er iets positiels mee te doen.
En dat is mensen met een beperking helpen. Eigenlijk
ben ik daar pas laat achter gekomen hoor, dat het zo
moest zitten.

Naastenliefde

‘Ik vind jullie thema heel mooi’, vervolgt Tika. ‘Had ik de
liefde niet..., daar kun je over filosoferen. Wat betekent dat
nou eigenlijk? Ik begrijp de link naar mensen met een
beperking die denken ‘had ik maar een geliefde’, of




