* Tika is onder meer
betrokken bij het project
#Door2Door Rotterdam,

een initiatief vanuit

Humanitas ESSM.

had ik de liefde niet...

‘als ik dat zou hebben, dan...’. Het is heel mooi om aan
dit themanummer mee te kunnen werken.’ Ik vertel haar
dat het thema verwijst naar het bijbelboek Korinthe, waar-
in wordt beschreven dat de liefde het allerhoogste goed
is. Met haar oren gespitst reageert Tika: ‘Ah, dus dan zou
mijn werk kunnen worden gezien als een vorm van
naastenliefde. Blijkbaar gaat het mij goed af om mensen
een goed gevoel te geven. Dan denk ik: laten we dat maar
meer doen, want het doet de ander goed.

‘Als mensen iets van liefde of seksualiteit missen kan

er zoveel onrust, frustratie of depressiviteit ontstaan.

En daar moeten dan medicijnen voor worden geslikt’,
vervolgt ze. Volgens Tika is het dan ook belangrijk dat
sociaal-erotische dienstverlening besproken wordt en
vindt ze dat het een plek verdient binnen de zorg. ‘lk heb
vaak gemerkt, op veel verschillende manieren, dat het
rust op een afdeling kan geven als iemand geholpen

wordt. En individueel gaan mensen zich volwaardiger en
sterker voelen. Dat is zo mooi om te zien, dat ze de kracht
vinden om zelf een stap in de buitenwereld te maken.’

Taboes

Het werk van Tika wordt helaas omringd door taboes.
Soms is het de zorginstelling die niets wil weten van haar
diensten, een andere keer is het de familie van een cliént
die het haar moeilijk maakt. Recentelijk overleed een van
Tika's dierbare cliénten: Ruud uit Rotterdam. ‘Ruud heeft
zoveel betekend voor het bespreekbaar maken van mijn
‘'verborgen wereldje’. Zijn overlijden was voor mij een
dubbele klap, omdat mij door de familie op een heel
aparte manier duidelijk werd gemaakt dat ik niet welkom
was op zijn begrafenis. Ik kon geen afscheid nemen.

Maar ik ben heel gewoon, zie er gewoon uit. Dus hoezo
ben ik niet welkom?

‘Gelukkig zijn er ook instellingen waar het lijkt alsof ik al
jaren langskom. En soms word ik uitgenodigd voor, of
zel{s genoemd bij, de crematie of begrafenis van een
cliént. Dat is z6 groot en z6 mooi.’ Tika laat zich niet gek
maken. ‘lk schik me naar wat mogelijk is in een bepaalde
organisatie of binnen bepaalde omstandigheden, puur en
alleen omdat ik de mensen met een beperking wil helpen
en het hen naar de zin wil maken. Daarom pas ik me aan.

‘Een taboe tover je niet zomaar weg,’ zegt Tika. Daarom
blijft zij zich inzetten voor empowerment van sekswerkers¥,
het doorbreken van de taboes rondom sociaal-erotische
dienstverlening en het vertellen van haar verhaal.
Uiteindelijk is het haar doel om deze vorm van intimiteit
toegankelijker te maken. ‘Hoe mooi zou het zijn als
mensen op recept gebruik konden maken van intimiteit,
in plaats van reguliere medicatie te krijgen tegen frustra-
tie of depressie. Dat zou kunnen door sociaal-erotische
dienstverlening op te nemen in het zorgpakket. Maar
alleen al het feit dat jullie aandacht besteden aan mijn
werk is een manier om het taboe te doorbreken en liefde
te delen.’ <<

Ben je benieuwd naar Tika’s verhaal, of wil je meer weten
over haar bijzondere liefde? Op Facebook en Instagram is

zij te vinden onder de naam @tikastardust. Ook kun je meer
over Tika lezen in haar autobiografische boek Het Kado.
Bovendien bracht ze in samenwerking met fotografe Sofie
van de Calseijde het boek Een stukje liefde uit. Beide boeken

zijn te koop via haar website www.tikastardust.nl.
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